
WWW.KOMMM.NL

Omdat Hij zo lankmoedig is
Arie van der Stoep

Elke keer, dat je Exodus 34 leest, ervaar je weer het indrukwekkende van de openbaring die God

daar aan Mozes gaf: de proclamatie van de heerlijkheid van zijn namen en van zijn optreden als

God.

Mozes had Israël uit Egypte geleid. Nu stond hij op de berg Sinai. God had hem daar ontboden, om

voor de tweede maal een ontmoeting met Hem te hebben. Vooraf had Mozes in Gods opdracht twee

stenen tafelen (platen) uit de berg gehouwen. Die kwamen in de plaats van degene waarop God eerder

de Wet had geschreven, maar die Mozes had verbrijzeld om de afgoderij van de Israëlieten (1).

De heerlijkheid van Gods namen

Terwijl Mozes wachtte, verscheen God in een wolk. Wat toen gebeurde, kende Mozes uit ervaring. Hij

was een Egyptische prins geweest. Koningen lieten in die tijd, als zij zich ergens vertoonden, de

grootheid van hun namen en optreden als bestuurder voor zich uitroepen. Zo deed God nu.

Hij ging aan Mozes voorbij en riep: HEER, HEER - Jahweh, Jahweh - God, Barmhartig en Genadig,

Lankmoedig, Groot van Goedertierenheid en Trouw, die Goedertierenheid bestendigt (voortdurend blijft

bewijzen) aan duizenden ... (2). Welke god of regeerder kon zich daarop beroemen, op namen en een

optreden, zo vol van heerlijkheid - de heerlijkheid van een genadige God?

Dat God dit deed, zegt ons dat wij ons mogen beroepen op zijn namen en optreden als God. De

heerlijkheid daarvan werd volmaakt zichtbaar, toen Hij Jezus naar de aarde zond (3). In Hem werden

Gods namen en goddelijke optreden tot een persoon. Zoals Johannes zegt:

Het Woord (die proclamatie over Gods namen en optreden) is vlees (mens) geworden en het heeft onder

ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd (4). In Jezus zien we de heerlijkheid van Gods

namen en optreden! De heerlijkheid van Gods lankmoedigheid bijvoorbeeld (5).

Gedragen door liefde

In Jezus werd zichtbaar hoe lankmoedigheid tot de kern, tot het wezen van Gods optreden behoort. Hij

is niet ‘geduldig’, maar ‘lankmoedig’. Geduld kan wachten en zelfs dulden (verdragen). Maar

lankmoedigheid kan onnoemelijk lang wachten en dulden. En bovenal, die wordt gedragen door liefde

(6) en kan verdragen tot het einde toe! Zoals we aan Jezus zien (7).

Tot het bittere einde van Jezus’ dood verdroeg God Israël en ons! Was er bij Hem ruimte voor ons om

tot bekering te komen. Vergaf Hij ons. Schonk Hij ons in Jezus eeuwig leven en een heerlijke toekomst

mét Hem. Omdat Hij zo lankmoedig is!

Uit de Bijbel:

(1) Exodus 34:1-2.

De HEER zei tegen Mozes: Houw je twee stenen tafelen, gelijk aan de eerste, dan zal Ik op de tafelen de

woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, die je verbrijzeld hebt ... beklim in de morgen de berg

Sinai; vervoeg je daar bij Mij op de top van de berg.



(2) Exodus 34:5-6.

En de HEER daalde neer in een wolk, ... De HEER ging aan hem voorbij en riep: HEER, HEER, God, barmhartig

en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt (=

voortdurend blijft bewijzen - AvdS) aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; ...

(3) Johannes 14:9.

... Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader (= God - AvdS) gezien ...

(4) Johannes 1:14.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid

aanschouwd, ...

(5) Psalm 103:8-9.

Barmhartig en genadig is de HEER, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten,

niet eeuwig zal Hij toornen.

(6) Efeziërs 4:1-2.

Als gevangene in de Heer, vermaan ik jullie ... te wandelen ... met alle nederigheid en zachtmoedigheid,

met lankmoedigheid, en elkaar in liefde te verdragen.

(7) Johannes 13:1.

En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de

Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.
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